
 

Zet ons maar in quarantaine, we hebben het verdiend 

De Standaard 14 oktober 2020 

COLUMN DE MENING 

Roderik Six, schrijver 

We hebben gefaald. 

Nu de besmettingscijfers in een duizelingwekkend tempo door het dak schieten, dringt een 

nieuwe lockdown zich op. Geen slimme lockdown of wat gehannes met sluitingsuren en 

avondklokken, neen, een echte, rigoureus bewaakte lockdown. Thuisblijven. Allemaal. Voor 

een maand of twee. 

We verdienen niet beter. Blijkbaar beschikken we over onvoldoende burgerzin om de meest 

eenvoudige maatregelen na te leven. Afstand bewaren, mondmaskertje dragen, in uw 

bubbeltje blijven en handjes ontsmetten – zo eenvoudig dat kleuters het begrijpen en toch 

vegen we er massaal onze voeten aan. Die vuistregels zijn ook nooit veranderd. Liever dan 

collectief aan hetzelfde zeel te trekken, hingen we de zeurkous uit: ‘Ja maar, en als je alleen 

in een bos wandelt? Ja maar, ik heb mijn handen net in een andere winkel ontsmet. Ja maar, 

dat is de bubbel van mijn vrouw. Ja maar, die Van Ranst is een communist.’ 

En de ultieme – letterlijke – dooddoener: het is de schuld van de politiek en de virologen. Zij 

hebben het niet helder uitgelegd. 

Wel. Neen. Wij, betweterige kinderen, hebben niet willen luisteren. Dus moeten we even 

weer netjes in de hoek gaan staan. Kunnen we daar wat verder zaniken over leerachterstand 

en economie en schending van onze vrijheid. 

Eens terug op het strafbankje kunnen we bij wijze van bezinning allemaal De Spaanse griep 

lezen van Laura Spinney. Als een medisch detective legt ze in haar toegankelijke boek deze 

vergeten pandemie onder het vergrootglas. Dat levert leuke weetjes op voor de komende 

Zoom-meeting met onze geliefden. Zo stierf ook Sherlock Holmes aan de griep: nadat de 

zoon van Sir Arthur Conan Doyle aan de griep overleed, weigerde hij nog fictie te schrijven 

en wierp hij zich op het spiritisme in de hoop om tijdens seances de doden weer te horen. En 

Real Madrid heet ‘Real’ omdat de koning na de epidemie zijn bevolking aanspoorde om te 

gaan sporten en dus gunde hij een Madrileens voetbalteam een koninklijke titel – geen dank, 

Dirk Deferme.  

Het meest onthutsende weetje: Spinney schat het dodental van de Spaanse Griep 

wereldwijd op honderd miljoen. Dat cijfer zullen we vermijden, hoewel we nu al een miljoen 

grafzerken tellen. Jammer genoeg kunnen we daarvoor blijkbaar niet op de 

verantwoordelijkheidszin van de bevolking rekenen. Eén van de kerntaken van de staat is 

haar bevolking beschermen, desnoods tegen zichzelf. Dus, beste regering, plaats ons maar 

in quarantaine. We hebben het verdiend. 


